
 
 

 

Hoe skôn is dè Mierle 

 

Hoe skôn is dè Mierle, dè Mierle van ons, 

Wor Mierlenaren wonen, gezellig onder ons, 

Doar is het goed wonen, doar is het goed zijn, 

De skônste plek op aarde is Mierle allein 

 
Graag zing ik van Mierlo, mijn oude kersenland, 

Met bossen en met heide, met spruitjes op het land. 

Zie ik onze molen en de torenspits, 

Besef ik pas het best, hoe mooi ons Mierle is. 

 

Hoe skôn is dè Mierle, dè Mierle van ons, 

Wor Mierlenaren wonen, gezellig onder ons, 

Doar is het goed wonen, doar is het goed zijn, 

De skônste plek op aarde is Mierle allein 

 
Mierlo met je gilden en je harmonie, 

Mierlo met je koren, jou vergeet ik nie. 

Met je carnavallers in een volle zaal, 

Mifano op het veld en vissers bij ‘t kanaal. 

 

Hoe skôn is dè Mierle, dè Mierle van ons, 

Wor Mierlenaren wonen, gezellig onder ons, 

Doar is het goed wonen, doar is het goed zijn, 

De skônste plek op aarde is Mierle allein 

 
Waar ik ook zal komen, in welke stad of land 

Nooit zal ik vergeten, mijn ouwe Kersenland. 

Ik erken de schoonheid van Wenen en Parijs, 

Maar alleen mijn Mierlo is mijn paradijs. 

 

Hoe skôn is dè Mierle, dè Mierle van ons, 

Wor Mierlenaren wonen, gezellig onder ons, 

Doar is het goed wonen, doar is het goed zijn, 

De skônste plek op aarde is Mierle allein. 
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