Op donderdag 8 januari 2026
om 20.00 uur vindt voor de
derde keer onze nieuwjaars-
bijeenkomst plaats.

Na de zeer succesvolle eerdere edities
wordt hieraan dit jaar een vervolg
gegeven. Net zoals vorig jaar is de locatie
D’n Intheek. Het nieuwe jaar is dan
precies een week oud dus de hoogste tijd
om met elkaar het nieuwe heemkundejaar
af te trappen. Een nieuw jaar biedt mooie
kansen om elkaar te ontmoeten,
herinneringen op te halen en vooruit te
blikken wat het komende jaar ons zal
brengen. Kom 2026 gezellig inluiden en

een drankje gezellig bij. We hopen dat het
nog drukker wordt dan vorig jaar. We
kijken ernaar uit jullie allemaal te
verwelkomen zodat we samen het glas
heffen op een mooi jaar voor jou en onze
vereniging.

In het kort en om in de agenda te zetten:

Datum: donderdag 8 januari
Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: d'n Intheek (Dorpsstraat 113).

Voor 2026 hebben we een jaarthema en
dat is Zorg in Mierlo. Daarover kun je
meer lezen op pagina 3 van de nieuwsbrief
van vorige maand.
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Aan het einde van
dit jaar vieren we
Kerstmis en nodigt
het bestuur je uit
voor de nieuws-
jaarsborrel.

Het bestuur wenst
je fijne feestdagen
en een mooi
heemkundig 2026.

Op vrijdag 2 januari
2026 wordt door burge-
meester van Bree de
37ste Mierlose Mens
bekend gemaakt in het
Patronaat. De Stichting
Mierlose Mens beveelt
u deze avond van harte
aan en stelt uw aanwe-
zigheid, in het bijzon-
der als eerbetoon aan
de Mierlose Mens 2026,
zeer op prijs. Het
Patronaat is open vanaf
20.00 uur en u wordt
verwelkomd met een
kopje koffie of thee.
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IS DE BOODSCHAP MET KERSTMIS ANDERS?

In de Rond de Toren van Kerstmis 1988 schreef pastoor Jacques Kloeg een overpeinzing en wens
voor de parochianen van de Heilige Luciaparochie. Hieronder is deze te lezen. Kun je zelf

vaststellen in hoeverre die dit jaar anders zou zijn.

De dagen worden korter en de nachten langer; het jaar
loopt ten einde. Maar een nieuw jaar kondigt zich
alweer aan met ook weer een lénte en een zomer. Voor
de jaarwisseling vieren we het Kerstfeest rond het
aloude verhaal van herders die een pasgeboren kindje
vinden in een stal en van engelen die zingen van vrede
op aarde voor alle mensen. We horen en zingen dan
weer de bekende kerstliedjes en zien de kerstboom en
de kerstkribbe, zoals we die van onze vroegste jeugd
herinneren. Het is eigenlijk wonderlijk, dat temidden
van alle veranderingen die we in ons eigen leven en in
de wereld rondom

ons heen ervaren,

het Kerstfeest haast

onveranderlijk ieder

jaar wordt gevierd.

Het Kerstfeest zet

ons temidden van

alle wisselvallig-

heden van het leven,

temidden van alle

De kerststal in de
H.Luciakerk in de jaren
8o van de vorige eeuw.
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onzekerheden, van alle veranderingen en van alles wat
ons mogelijkerwijze zou kunnen overkomen. Maar er
staat één ding vast en onwrikbaar: God is met ons.
We kunnen ons veel vragen stellen over God, maar het
kerstverhaal vertelt ons dat God zich aan ons kenbaar
heeft gemaakt in een mensenkind. Het Woord is vlees
geworden, zegt de Apostel Johannes heel plechtig. Hij
heeft onder ons gewoond als een medemens, een buur,
een vriend, een lotgenoot. Van het kind in de kribbe
kennen wij het leven van de wieg tot het graf; zo is
God: ons leven delend, samen met ons van de wieg tot
het graf.
Als we daarin geloven is er
alle reden om ieder jaar weer
opnieuw Kerstmis feestelijk te
vieren. We kunnen dan het
nieuwe jaar ook met
vertrouwen tegemoet gaan.
Ik wens U mooie kerstdagen
en veel zegen in het nieuwe
jaar.

Deze nieuwsbrief wordt
aangeboden door HKMyerle.
Leden ontvangen deze
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich

aanmelden via onderstaand

mailadres. Via dat adres kun je

je ook uitschrijven.
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