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Dit jaar is het 40 jaar geleden 
dat we zijn ‘geboren’. In 1984 
namen een aantal personen het 
initiatief om in Mierlo een 
heemkundekring op te richten. 
En dat was natuurlijk een prima 
idee! 

Blokkeer de datum van zondagmiddag 17 
november 2024 alvast in je agenda! Dan 
vindt namelijk ons jubileumfeest plaats in 
Cultureel Ontspanningscentrum De 
Vliegert. In het kader van ons 
40-jarig bestaan wordt er een 
leuke middag georganiseerd die 
geschikt en toegankelijk is voor 
alle leden. Ook de partners zijn 
van harte welkom. Het belooft 
een afwisselende middag te 
worden met een leuke activiteit 
die binnen plaatsvindt. Ook zal 
er voor een muzikale noot worden 

gezorgd. Niet te luid natuurlijk want er 
dient ook (bij) gekletst te kunnen worden. 
Deze middag is voor leden en partners 
gratis toegankelijk. Noteer die middag dus 
in je agenda! Mocht je niet kunnen 
wachten dan kun je je nu al aanmelden 
door een mail te sturen. Graag als 
onderwerp van de mail ‘Jubileumfeest 17 
november’ gebruiken en vermeld je naam. 
Zet er ook bij of je alleen of met partner 
komt. Meer informatie volgt in een 
volgende nieuwsbrief. Als je je aanmeldt 
gaan we ervan uit dat je aanwezig bent. 

JUBILEUMFEEST 17 NOVEMBER 2024

INHOUD
HKMyerle bestaat 
40 jaar en dat 
willen we weten! In 
deze nieuwsbrief 
volop aandacht 
daarvoor. Dus maak 
je agenda vrĳ en 
doe lekker mee met 
de nostalgie van de 
afgelopen decennia

Werkgroepen zijn druk 
bezig om reeds bekende 
maar ook nieuwe foto’s, 

dia’s en video’s uit te 
zoeken en te rubriceren 
zodat ze beter bruikbaar 

zijn. Een forse, maar 
interessante klus. Lijkt 
het je leuk om daaraan 
mee toe doen laat het 

dan weten.

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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LEZING OP 17 SEPTEMBER 

Jeugdvakantiewerk (JVW) Mierlo  bestaat dit jaar 55 jaar en is net als wij dus 
een jubilerende vereniging.  In 1970 werd gestart met 380 kinderen, jongens en 
meisjes in gescheiden groepen. In 1973 werd de vereniging 
geprofessionaliseerd; de vereniging JVW Mierlo wordt officieel opgericht, 
statutair ingeschreven en het eerste officiële bestuur wordt gekozen. Ook 
kwam er een goede subsidieregeling, zodat de vereniging wat meer financiële 
armslag kreeg. Het aantal deelnemende kinderen nam toe, maar gelukkig was 
er ook veel animo om als (bege-)leiders op te treden.
In 1984, tijdens ons oprichtingsjaar, vond dus de 15e JVW plaats. Het thema 
was dat jaar Chinatown. Het programmaboekje werd ter gelegenheid van het 
jubileum eenmalig huis aan huis verspreid. Het presentje was een JVW-
vlaggetje. HKMyerle lid Greet Cappers-de Vries en Loek den Hartog werden in 
dat jaar de eerste ereleden van het JVW. 
Wil je nog meer weten over de geschiedenis van Jeugdvakantiewerk Mierlo? Of 
wil je jezelf terugzien op één van de vele foto’s die worden getoond? Op 
dinsdag 17 september as. om 20.00 uur geeft deze jubilerende vereniging een 
lezing in ’t Mierles Huukske. Zet die datum en tijd alvast in je agenda.

JVW-LIED

Couplet:
We bouwen we sjouwen tis 
reuze fijn
en we voelen ons zo thuis.
’s Avonds moe zijn wij weer op 
het plein
maar we willen niet naar huis. 
(refrein)

Couplet:
Bij wind en regen, zonneschijn 
met z’n allen bij elkaar.
Het is een bonte stoet van groot 
en klein
Het is het leukste van het jaar. 
(refrein)

Luisteren, klik HIER

Refrein:
Hé, het is weer Jeugdvakantieweek
De mooiste week van het jaar
Hé het is weer Jeugdvakantieweek
We spelen en zingen met elkaar

Couplet:
Heel het jaar kijk ik er al naar uit 
elke dag weer fijn op pad
Alle kind’ren spelen, zingen luid
Dus kom op en doe eens wat. 
(refrein)

Begin 1970 nam de Mierlose Charitatieve Vereniging (MCV) het initiatief om tijdens de 
zomervakantieperiode iets te organiseren voor de schoolgaande Mierlose kinderen, dit 
initiatief was de basis voor de traditie die we nu kennen onder de naam 
Jeugdvakantiewerk (JVW). 

https://www.jvwmierlo.nl/
https://www.jvwmierlo.nl/wp-content/uploads/2015/02/JVW1.mp3
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Het Tapijt van Deurne is een reis door 1300 jaar geschiedenis van 
Deurne en is nu (weer) te zien in de kerk van Deurne. Bij voldoende 
belangstelling is er voor leden van HKMyerle en andere belangstel-
lenden een rondleiding gepland op 27 september.
Het tapijt werd in 2021 onthuld door de 
leden van de Paramentengroep (litur-
gische voorwerpen in de katholieke kerk 
die zijn vervaardigd van textiel) van de 
parochie Heilige Willibrordus. De groep 
borduurde bijna tweeënhalf jaar aan het 
historische kunstwerk. De inspiratie en 
techniek voor het tapijt hebben ze opge-
daan door het beroemde, meer dan 1000 
jaar oude tapijt van Bayeux. Voor het 20 
meter lange kunstwerk was 17 kilometer 
aan borduurgaren nodig. Het toont de 
geschiedenis van Deurne uitgebeeld in 40 
geborduurde, taferelen in kleur en meer 
dan 150 kleine zwartgrijze a�eeldingen. 
Het borduurlinnen is gevuld met mensen, 
gebouwen, voorwerpen en gebeurtenissen 
die Deurne gemaakt hebben tot wat het 
nu is: een dorp vol verhalen. Na succes-
volle eerdere exposities is het tapijt nu 
weer even terug in Deurne. Bij de onthull-
ing van het wandkleed in 2021 werd een 
boek gepubliceerd waarin de taferelen op 
foto zijn vastgelegd met teksten van Erik 
Vink. In een begeleidende film en m.b.v. 
proeflapjes wordt ook aandacht besteed 
aan de gebruikte borduurtechnieken van 
het Tapijt van Deurne. 

Gezicht
Naast het Tapijt van Deurne is te zien de 
tentoonstelling: ‘Het gelaat van Maria’. 
Hierbij worden bezoekers uitgedaagd om 
eens niet naar de totale a�eelding van 
Maria te kijken, maar vooral naar haar 
gezicht. Kunstenaars hebben door de 
eeuwen heen haar gelaat op verschillende 
manieren vastgelegd. In de Deurnese kerk 
kun je Maria recht in de ogen kijken in 

onder meer het Marianum en in de 
schilderijen van Hans van Hoek. (Een 
Marianum is een beeldhouwwerk 
bestaande uit twee ruggelings tegen 
elkaar geplaatste Mariabeelden, veelal 
omgeven door een krans van stralen).

Het Tapijt en de tentoonstelling zijn te 
zien tot 20 oktober van dinsdag tot en 
met vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur in de 
Willibrordeskerk.

Rondleiding
Onder voorbehoud van voldoende 
belangstelling is een rondleiding gereser-
veerd op vrijdag 27 september om 14.00 
uur in de St. Willibrorduskerk in Deurne. 
Voor deze rondleiding m.b.t. de tentoon-
stelling van het tapijt wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om een rondleiding door de 
kerk te krijgen. Vanuit de torenkamer kun 
je de gewelven en de 15e-eeuwse kapcon-
structie bezichtigen. Dit alles via een 
veilig looppad met aan beide kanten een 
leuning. Deze rondleiding kost 2,50 euro.
De gehele rondleiding duurt ongeveer 1,5 
uur. 
Vervoer naar Deurne moet je zelf regelen.

Mochten er mensen zijn die het leuk 
vinden om samen met anderen naar 
Deurne te fietsen of om te carpoolen, 
vermeld dat dan even bij de inschrijving. 
Dan kunnen we kijken of er een of 
meerdere groepjes gevormd kunne 
worden. Graag aanmelden vóór 20 
september via de mail. 

Meer informatie over de Willibrorduskerk

HET TAPIJT VAN DEURNE EN HET MARIANUM 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.willibrorduskerkdeurne.nl/kijk-in-de-kerk/korte-historie-van-de-sint-willibrorduskerk/
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ACTIVITEITEN IN OKTOBER – FOTO’S 

Ook is er die maand een tentoonstelling in 
Hof van Bethanië waarbij aandacht wordt 
geschonken aan 40 jaar Heemkundekring. 
Om een goed beeld van die tijd te geven, 
zijn er al vele foto’s verzameld uit de jaren 
‘80. Om de diversiteit te vergroten is de 
werkgroep op zoek naar foto’s van de 
volgende gebouwen:
- Vesperstraat; kapper Sjef v.d. Berg (ook
   voor LP’s en singles) en friettent
   ’t Vesperke;
- Marktstraat: cafés rond de jaren ’80
  (Cosy Corner/’t Pumpke), Friture
  Looijmans met Petit Restaurant,
  uitvaartondernemer Cor v.d. Mosselaar,
  Wim Manders schoenen en sigarenwinkel
  Bekkers;
- Margrietstraat: Edah;
- Dorpsstraat; Chinees restaurant Chang

  Chun en fietswinkel Janus van Hoof.
- Plattegrond van Mierlo rond 1984
Andere foto’s uit die tijd zijn natuurlijk ook 
van harte welkom.

Activiteiten rest 2024
17 september:  Lezing 55 jaar
                         Jeugdvakantiewerk 
5 oktober:        Excursie - Mierlo rond 1984;
                         Wandeling door Mierlo 
                         (5 km.), ook toegankelijk
                         voor rolstoelers/ rollators.
15 oktober:       Lezing Back to the 80’s - 
                         Mierlo rond 1984
15 okt  t/m 6 dec: Tentoonstelling - 40 jaar 
Heemkundekring Myerle / Mierlo rond 1984
17 november:   Jubileumfeest 40 jaar HKM
November:      Glow
December:       Lezing 100 jaar Uno Animo 

Deze nieuwsbrief wordt 
aangeboden door HKMyerle. 
Leden ontvangen deze 
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich 
aanmelden via onderstaand 
mailadres. Via dat adres kun 
je je ook uitschrijven.

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW  Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

  HKMyerle
40 jaar

dat moet 
gevierd worden!

In oktober vinden er diverse activiteiten plaats rondom ons 40-jarig jubileum. Op 5 oktober 
vindt een excursie plaats in de vorm van een wandeling in ‘het Mierlo van 1984’. We kijken  
terug naar die tijd. Op 15 oktober vindt de lezing ‘Back to the 80’s – Mierlo rond 1984’ plaats. 

http://www.heemkundekringmyerle.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl

